
Programma - WEEK 1
De fietsvakantie begint met de vlucht naar Medan.  
We maken een tour door het historische centrum en zien 
er de avondmarkt. We overnachten in een mooi en rustig 
gelegen hotel, in het hart van Medan. De dag erna gaan  
we het oorspronkelijke oerwoud in, op zoek naar de orang- 
oetanreservaten bij Bukit Lawang. Hier blijven we twee 
dagen, zodat we ruim de tijd hebben om een jungle-trek  
te maken. Dat kan een tocht van 2 uur zijn maar echte 
liefhebbers zijn de hele dag op pad. 
De volgende ochtend gaan we raften: in rubberboten en  
begeleid door ervaren gidsen gaan we ca. 5 kilometer 
stroomafwaarts door de prachtige natuur. We lunchen  
aan de oever van de rivier. 

Daarna is de transfer naar het hooggelegen stadje Berastagi. 
Hier blijven we twee nachten. En gaan de dag er op al  
fietsend de omgeving van Berastagi verkennen. Het is  
een vruchtbaar gebied met veel landbouw.
Van hieruit begint onze fietstocht langs de Sipisopiso 
watervallen en het nog intact gebleven paleis van de Batak-
koningen. Hier zien we dat daar een dynastie van vijftien 
generaties geregeerd heeft. Daarna gaan we richting  
het Tobameer: we komen in Prapat aan. We steken het 
Tobameer met een veerboot over en komen op het  
schiereiland Samosir aan.
Hier blijven we drie dagen. We zullen Samosir met de fiets 
verkennen, waarbij we voortdurend uitzicht houden op het 
Tobameer. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om de 
omgeving te verkennen, te zwemmen, met een boot er op 
uit te trekken of het gewoon lekker rustig aan te doen.

Programma - WEEK 2
Vanuit het Tobameer gaan we richting de Westkust. We nemen 
de westelijke route met de fiets maar het is een stevige klim 
om uit de krater van het Tobameer te raken. Na een rit met 
mooie vergezichten, die je doen denken aan de Pyreneeën, 
komen we aan in Tarutung, waar we overnachten.
Vanuit Tarutung fietsen we via mooie landschappen  
naar de Westkust en komen aan bij de havenstad Sibolga. 
We blijven twee dagen op een prachtig eilandje, enkele  
kilometers uit de kust. We verkennen de jungle van het 
eiland en de spectaculaire rotskusten. Het is ook mogelijk 
met een boot naar een van de andere eilandjes te varen  
en daar te snorkelen.

23-daagsE fiEts- 
vaKantiE noord-  
En WEst-sumatra
de fietsroutes gaan zo veel mogelijk van hotel naar hotel,  
waardoor weinig transfers nodig zijn. deze gevarieerde reis biedt 
in drie weken een goede indruk van de prachtige landschappen 
van noord- en West-sumatra. Hoogtepunten zijn het bezoek  
aan de orang-oetans in de jungle, het tobameer, de tropische  
eilanden voor de kust en de cultuur van de Batak en minang-
kabau bevolking. de fietsafstand is ca. 1100 kilometer.
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Vanuit Sibolga gaan we weer verder naar het zuiden.  
We rijden via de Trans-Sumatra highway. De dorpjes zijn 
klein en buiten de steden is er niet veel verkeer. We nemen 
de tijd om van de natuur en de omgeving te genieten. In 
drie dagen fietsen we in etappes naar de steden Padangsi-
dempuan, Panyabungan en Lubuksikaping en komen 
uiteindelijk uit bij de evenaar. De mensen willen ons met 
een simpel maar verrassend experiment laten zien dat we 
inderdaad pal op de evenaar staan.
We vervolgen onze weg naar het zuiden en overnachten 
twee keer in Bukittinggi. Deze kleurrijke stad is gelegen  
op een hoogte van ca. zevenhonderd meter, waardoor er 
een prettig klimaat heerst.

Programma - WEEK 3 
Vanuit Bukittinggi gaan we diverse tochten maken om  
zo de prachtige omgeving te leren kennen. We gaan naar  
de spectaculaire Harau-vallei, waar we tussen de hoge  
rotswanden door fietsen. Ook bezoeken we de paleizen  
van de Minangkabau-koningen. De volgende dag dalen  
we af via een kronkelige weg met 44 bochten, waarbij we 
tussen apen door fietsen. We rijden vervolgens rondom  
het meer van Maninjau en komen aan bij de westkust. 
Uiteraard maken we een stop op het mooie strand.  
We vervolgen onze weg langs de kust en later gaan we  

met busjes naar Padang. Van hieruit steken we over naar 
een wondermooi tropisch eilandje voor de kust. We sluiten 
de reis af met enkele dagen verblijf in een resort. Er zijn 
vele mogelijkheden om te duiken, te snorkelen, andere 
eilandjes te bezoeken, etc. Vanuit Padang vliegen we weer 
terug naar Nederland.

23-daagse verzorgde reis, incl. vlucht en airport tax,  
begeleiding door Nederlands sprekende gids, overnach-
ting in middenklasse hotels, alle maaltijden (volpension), 
verzorging tijdens de tochten, een of twee personenbusjes 
en kleine vrachtauto voor de fietsen, entreekosten van de 
geplande excursies.

individuele arrangementen vanaf 2 personen  
mogelijk van januari t/m november. verzorging zelf  
in te vullen, vanaf startpakket t/m volledig verzorgd.  
Kijk voor meer informatie op www.indonesiatravel.nl

Programma en uitvoering onder voorbehoud van wijzigingen.


