
Raya Ampat biedt 

indrukwekkende panorama’s 

met prachtige baaien en 

weelderig begroeide eilandjes

HISTORIE EN VERBAZING IN DE BALIEM VALLEI
Direct na de Tweede Wereldoorlog volgde de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en elke 17de augustus wordt in de 
Baliem Vallei een festival gehouden om de onafhankelijkheidsdag te vieren. Maar op jouw vakantie ontdek je zeker ook de 
authentieke bewoners in de vallei. In de buurt van het centrum van Wamena zijn de bewoners wel aardig gewend aan de 
moderne samenleving, maar dieper in de jungle vind je nog stammen die nog net zo leven als duizenden jaren geleden. 

DUIKEN IN… NATUURLIJK PAPUA
Rond (West-)Papua worden regelmatig nieuwe vissoorten gespot en 
misschien ben jij wel de volgende ontdekker, want duiken bij de Raja Ampat 
eilanden (vanuit Sorong) is als jezelf onderdompelen in een heus onderwater-
paradijs. Als het gaat om onderwaterfauna en zeeplanten worden de wateren 
van Raja Ampat als de absolute nummer één gezien. Ook zeer bijzonder – 
maar dan boven water – is de paradijsvogel. Die ga je bekijken tijdens een 
intensieve trekking door de jungle bij Manokwari.

PAPUA EN WEST-PAPUA MET INDONESIA TRAVEL
Een rondreis door Papua en West-Papua met Indonesia Travel is een 
aaneenschakeling van imposante, historische terugblikken, inspannende 
jungletochten, ongekende culturen, enerverende expedities en dat natuurlijk 
gemixt met prachtige natuur, ontspanning op het strand en verwondering 
onder water. Waar je de ene dag aan de haven van Manokwari nog kennis 
maakt met de volken uit het Arfak-gebied, zo zit je een dag later met een 
kleine groep in de wildernis. Al met al een zeer gevarieerde rondreis die je 
de rest van je leven bijblijft! Voor de exacte dag-tot-dag beschrijving kijk je 
op www.indonesiatravel.nl

De stadstour in Jayapura (het voormalig Hollandia) zul je niet snel vergeten door haar 
geschiedenis. Hemelsbreed ligt het niet eens zo ver van Biak (Papua Nieuw-Guinea) en 
die twee plekken speelden een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar Biak 
de basis was voor de Japanse troepen, zo was Jayapura in Papua dat voor de Geallieerden.
 De slag om Biak duurde maar liefst een maand medio 1944.

Bij Indonesia Travel kun je (West-)Papua ontdekken op de manier 
zoals jij dat wilt. Met een georganiseerde rondreis, op de fi ets met 
je gezin of een groep vrienden, maar altijd met een indrukwekkend 
reisprogramma dat wij met de grootste zorg hebben samengesteld.

PAPUA 
CULTUURHISTORISCH PERSPECTIEF

ONTDEK INDONESIË 
OP JOUW MANIER 
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Papuaversie van 
het liegbankje

ONTDEK PAPUA
MET INDONESIA TRAVELIndonesia Travel stippelt graag jouw ideale vakantie uit. Dat doen we met zorg en aandacht 

door met jouw specifi eke wensen rekening te houden. Eenmaal een unieke route uitgezocht, 
zorgen de gidsen uit ons eigen netwerk van Nederlands- en Engelssprekende gidsen voor 
de optimale begeleiding van jouw unieke vakantie. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van 
onze groepsreizen.

Visum voor Indonesië!
Voor Indonesië is een visum niet voor elke bestemming verplicht. Informeer bij Indonesia Travel 
welke regels voor uw bestemming gelden. Ook moet je paspoort bij aankomst in Indonesië nog 
minstens zes maanden geldig zijn.

Neem contact op met Indonesia Travel
Voor boekingen, opties op reizen of alle andere vragen neem je contact op met Indonesia 
Travel. Dat kan met ons contactformulier op de website www.indonesiatravel.nl of je stuurt 
een e-mail naar info@indonesiatravel.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 040 25 54 182. 

Graag tot ziens bij Indonesia Travel
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Indonesië is groen. Door het tropisch regenwoud, maar ook 
door de vruchtbare bodem dankzij de aanwezigheid van een
vulkaanketen met meer dan 300 toppen. Op de berghellingen 
vind je dan bijvoorbeeld ook de kenmerkende terrasvormige 
rijstvelden (sawa’s). Verder spreekt de tropische planten-
wereld van de ‘Gordel van Smaragd’ zeer tot de verbeelding. 
Indonesië geeft aan iedereen een once in a lifetime ervaring. 
Wandelen in de jungle, varen op meren, bezoeken aan 
tempels, paleizen, mangroven, grotten, watervallen, 
authentieke dorpen, grote steden en dan bijkomen op 
het strand. Op Indonesië raak je nooit uitgekeken!

Het meest bijzondere deel van Indonesië is wel Papua, 
verdeeld over de provincies Papua en West-Papua. 
Niet alleen omdat het minder bekend is dan andere delen 
van Indonesië, maar ook omdat de bevolking er heel anders 
is. Zo vind je er nog stammen die amper contact hebben 
gehad met de moderne samenleving. Sowieso is een rond-
reis door Papua één grote ontdekkingsreis. Van de eeuwige 
sneeuw op de bergtoppen tot de fabuleuze vissoorten onder 
water en van het bijzondere duikgebied bij Sorong (Vogelkop) 
tot aan de imponerende jungle in de Baliem Vallei. 
Ook speelde Papua een grote rol in de Tweede Wereldoorlog.

INDONESIË KENT MEER DAN 17.000 EILANDEN EN IS DAARMEE DE GROOTSTE 
ARCHIPEL VAN DE HELE WERELD EN ÉÉN VAN DE MEEST AANTREKKELIJKE 

VAKANTIEBESTEMMINGEN. ZOVEEL EILANDEN, ZOVEEL CULTUREN, 
GEBRUIKEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN. IN INDONESIË HEEFT MEN DAN 

OOK HET MOTTO: ”BHINNEKA TUNGGAL IKA” WAT ’EENHEID IN 
VERSCHEIDENHEID’ BETEKENT. JE VINDT HET ALLEMAAL IN INDONESIË!

ACTIEVE RONDREIS
(INDIVIDUEEL EN GROEPSREIS)
Als je naar Papua reist, doe je dat niet om alleen maar aan 
een hagelwit strand te liggen. Dat kan wel, maar dan mis je de 
ongerepte gebieden die bijvoorbeeld alleen per vliegtuig te 
bereiken zijn. En dan nog moet je een behoorlijke inspanning 
leveren om daar te komen, maar je krijgt er ook bijzonder veel 
voor terug! Begin je rondreis in de Baliem Vallei en maak kennis 
met de echte Papua’s die nog steeds in stamverband leven. 
Dan door naar de streek bij Manokwari waar je de paradijsvogel 
kunt spotten. En sluit een fraaie rondreis af bij de Raja Ampat 
eilanden – het ware paradijs onder water. 

DUIKREIS
Voor veel mensen is het water rond de Raja Ampat eilanden 
de mooiste duikspot ter wereld, zeker als het om planten 
en vissen gaat. De echte duikliefhebber moet hier geweest 
zijn! Maar ook voor de gelegenheidsduiker of snorkelaar 
valt er nog zoveel te ontdekken vanuit de haven van Sorong. 
Maak zeker een duik in deze fascinerende wereld van 
eindeloze kleuren en vormen.

BACK-TO-MY-ROOTS
In de jaren zestig is (West-)Papua overgegaan van een 
Nederland bestuur naar een zelfstandig Indonesisch 
bestuur. Veel mensen hebben dan ook hun roots in dat 
gebied en er zijn ook heel wat veteranen die graag nog 
een keer terug zouden willen keren naar (West-)Papua. 
Stippel daarom samen met Indonesia Travel jouw 
individuele reis uit! Wij zoeken uit waar je familie (of jijzelf) 
woonde en waar de oude scholen zijn. Waar is gevochten, 
gezien en overwonnen? Jouw persoonlijke reis naar het 
verleden begint bij Indonesia Travel. Wat je vanzelfsprekend 
ook prima kunt combineren met een luchtige verkenning 
van het huidige Papua. 

DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN BIJ INDONESIA 
TRAVEL OM (WEST-) PAPUA TE ONTDEKKEN

Jayapura is een jonge 
maar dynamische stad

Naarmate je verder af komt 
van Wamena tref je meer 

oorspronkelijke dorpjes en 
stammen aan

Onderga de ongerepte en 

indrukwekkende natuur van Papua

ONTDEK
INDONESIË

Puur en eerlijk
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