
Oog-in-oog met de orang-oetangs 
bij Camp laekey, Tanjung Puting 

National Park

KALIMANTAN; NATUUR ZOALS JE HET NOG NOOIT GEZIEN HEBT
Een reis door Kalimantan voert je letterlijk langs diverse dieren. Zo maak je zeker een stop bij Camp Leaky en Pondok 
Tanguii, een orang-oetan rehabilitatiecentrum in het nationale park Tanjung Puting, zie je de aapjes op Kembang Eiland 
en wie weet spot je ook nog de rode-langneusapen of zoetwaterdolfi jnen. En wie echt geluk heeft, ziet de beroemde zwarte 
orchidee! Helaas kan Indonesia Travel daarover niets zwart op wit geven. Ook de natuur op Kalimantan laat zich niet leiden. 

KALIMANTAN: VAN SCHITTERENDE 
KANOTOCHTEN TOT EXQUISE BLING
Met Indonesia Travel ontdek je niet alleen Kalimantan tot in de smalste 
wateren per (motor)kano, maar ook in de breedste zin van liefde voor 
edelstenen. Van blauwe Andara kristallen tot briljant geslepen diamanten. 
Je ziet hoe men ze delft, bewerkt en verkoopt. Het zijn de uitersten wat 
Kalimantan zo indrukwekkend maakt. Van cultuur tot dier en van edelsteen 
tot natuur… Kalimantan heeft alles voor een fantastische verbazing.

KALIMANTAN MET INDONESIA TRAVEL
Een zeer gevarieerde vakantie waarbij je Kalimantan op haar mooist ontdekt, 
boek je natuurlijk bij Indonesia Travel. Combineer de traditionele ceremonie van 
de Dayaq Benuaq of een natuurlijke douche onder de Ombau Asa waterval met 
een drijvend marktbezoek aan Banjarmasin. Reis, eet en overnacht op onze Klotok 
(rivierboot) of trek eropuit met de gemotoriseerde kano’s. Je bent nooit dichter 
geweest bij Kalimantan, de orang-oetan of de Kaharinganreligie. Voor de exacte 
dag-tot-dag beschrijving kijk je op www.indonesiatravel.nl

Een Kalimantan rondreis boeken bij Indonesia Travel is als een cruise boeken over 
de Mahakam rivier. Met uitstapjes aan wal, excursies bij Banjarbaru, Pondok Tanggui, 
naar de Haratai watervallen of met eigen ogen het ‘houten dorp’ zien van Muara Mutai. 
Maar zeker ook om kennis te maken met de vrouwen die vanaf de boot allerhande 
producten verkopen bij de drijvende markt van Banjarmasin.

Bij Indonesia Travel kun je Kalimantan ontdekken op de manier zoals 
jij dat wilt. Met een georganiseerde rondreis, een reis op-maat met 
je gezin of een groep vrienden, maar altijd met een indrukwekkend 
reisprogramma dat wij met de grootste zorg hebben samengesteld.

KALIMANTAN 
EEN CRUISE INDONESIAN STYLE

ONTDEK INDONESIË 
OP JOUW MANIER 

INDONESIA TRAVEL

Indonesia Travel - Genoenhuis 53 - 5661 PC  Geldrop
Tel.: 040 25 54 182 - Fax: 040 25 54 896 - Mobiel: 06 53 180 736
E-mail: info@indonesiatravel.nl - Internet: www.indonesiatravel.nl

Je passeert levendige 
dorpjes tijdens je 

tocht over de 
Mahakam-rivier

Kleurrijke groentemarkt 
Pasar Terapung bij 

Banjarmasin

ONTDEK KALIMANTAN
MET INDONESIA TRAVELIndonesia Travel stippelt graag jouw ideale vakantie uit. Dat doen we met zorg en aandacht 

door met jouw specifi eke wensen rekening te houden. Eenmaal een unieke route uitgezocht, 
zorgen de gidsen uit ons eigen netwerk van Nederlands- en Engelssprekende gidsen voor 
de optimale begeleiding van jouw unieke vakantie. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van 
onze groepsreizen.

Visum voor Indonesië!
Voor Indonesië is een visum niet voor elke bestemming verplicht. Informeer bij Indonesia Travel 
welke regels voor uw bestemming gelden. Ook moet je paspoort bij aankomst in Indonesië nog 
minstens zes maanden geldig zijn.

Neem contact op met Indonesia Travel
Voor boekingen, opties op reizen of alle andere vragen neem je contact op met Indonesia 
Travel. Dat kan met ons contactformulier op de website www.indonesiatravel.nl of je stuurt 
een e-mail naar info@indonesiatravel.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 040 25 54 182. 

Graag tot ziens bij Indonesia Travel
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Indonesië is groen. Door het tropisch regenwoud, maar ook 
door de vruchtbare bodem dankzij de aanwezigheid van een
vulkaanketen met meer dan 300 toppen. Op de berghellingen 
vind je dan bijvoorbeeld ook de kenmerkende terrasvormige 
rijstvelden (sawa’s). Verder spreekt de tropische planten-
wereld van de ‘Gordel van Smaragd’ zeer tot de verbeelding. 
Indonesië geeft aan iedereen een once in a lifetime ervaring. 
Wandelen in de jungle, varen op meren, bezoeken aan 
tempels, paleizen, mangroven, grotten, watervallen, 
authentieke dorpen, grote steden en dan bijkomen op 
het strand. Op Indonesië raak je nooit uitgekeken!

Tussen Sumatra en Sulawesi, ligt Kalimantan, ook wel 
bekend als het Indonesische deel van Borneo. Het is een 
eiland met zeer veel rivieren. Zoals Amerika de Grand 
Canyon heeft en Egypte de Nijl, zo heeft Kalimantan de 
Mahakam. Een belangrijke levensader en transportweg. 
Niet voor niets liggen veel dorpen, steden, culturen en 
reservaten aan deze rivier. Een 21-daagse rondreis door 
Kalimantan met Indonesia Travel speelt zich dan ook 
zeven dagen op deze rivier af – of in de nabijheid ervan. 
De Klotok (een rivierboot met slaapplekken) zal jouw plek 
zijn voor die dagen. Een cruise, maar dan Indonesian style!

INDONESIË KENT MEER DAN 17.000 EILANDEN EN IS DAARMEE DE GROOTSTE 
ARCHIPEL VAN DE HELE WERELD EN ÉÉN VAN DE MEEST AANTREKKELIJKE 

VAKANTIEBESTEMMINGEN. ZOVEEL EILANDEN, ZOVEEL CULTUREN, 
GEBRUIKEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN. IN INDONESIË HEEFT MEN DAN 

OOK HET MOTTO: ”BHINNEKA TUNGGAL IKA” WAT ’EENHEID IN 
VERSCHEIDENHEID’ BETEKENT. JE VINDT HET ALLEMAAL IN INDONESIË!

Een relaxte middag 
aan de Amandit-rivier, 

even voor Loksado

Tijdens je meerdaagse tocht door het 
Tanjung Puting National Park is de klotok

 je vervoermiddel en je hotelkamer

ONTDEK
INDONESIË

Puur en eerlijk
RONDREIS OF EEN REIS OP-MAAT
(INDIVIDUEEL EN GROEPSREIS)
Een veel gekozen manier om Kalimantan in al haar schoonheid 
te ervaren is de door Indonesia Travel georganiseerde rondreis. 
Dat kan met een groepsreis waarbij alles voor je geregeld is, 
of je kiest voor een reis op-maat, waarmee je zelf je voorkeuren 
kunt aangeven. Een rondreis is zeer divers. Niet alleen met 
wat je ziet, maar ook wat betreft transport. Vliegtuig, motorkano, 
bamboevlot, Jeep, rivierboot, wandeltochten… een rondreis 
door Kalimantan is een waar avontuur!

DE CULTUUR VAN KALIMATAN
Sowieso staat Indonesië bekend om de vele culturele tradi-
ties en Kalimantan vormt daar geen uitzondering op. Het 
vervoer over de Mahakam rivier is al een hele belevenis en 
dé manier om kennis te maken met de rijke cultuur. Van de 
Dayak (wat je kunt vertalen als ‘stroomopwaarts’) stammen 
bijvoorbeeld. Zo zal de Dayak Benuaq je ontvangen met 
een traditionele (dans)ceremonie en word je stil van de 
begrafenisrituelen (tiwah) volgens het Kaharingan geloof 
in het Data Bilang dorp. Maar natuurlijk maak je ook kennis 
met hoe men vist, het weefgetouw bedient of diamanten 
tot briljanten slijpt. Minstens even indrukwekkend is een 
bezoek aan het voormalig paleis van de sultan Kutai 
Kertanegara en de drijvende markt van Banjarmasin. 
En dat is slechts een kleine greep uit de culturele indrukken 
die je tijdens een rondreis door Kalimantan opdoet.

DE NATUUR VAN KALIMANTAN 
Kalimantan is een eiland met zeer veel rivieren die door de 
Dayak als snelweg gebruikt worden. En waar veel water is, 
is natuurpracht. Maar waar Kalimantan echt om bekend staat 
zijn de orang-oetans die er nog (in het wild) leven. Maar ook 
de rode-neusaap, de Borneo Tragopaan (een zeer zeldzame 
fazant), de Maleisische grondkoekoek, de zoetwaterdolfi jn en 
de meest zeldzame ooievaar ter wereld - de Soenda ooievaar 
- kunnen gespot worden op Kalimantan. Tel daar alle vogel-
soorten, de slanke gibbon en de diverse nationale parken bij 
op en een dagje naar de dierentuin in Nederland wordt even 
spannend als boodschappen doen.

DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN 
BIJ INDONESIA TRAVEL OM 
KALIMANTAN TE ONTDEKKEN
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